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Hoop 
In de psychologie zeggen we wel eens: De hoop sterft vaak als laatste in een mens. Hoop 
doet leven! Ernstig zieken blijven vaak nog hopen op dat ene wonder van genezing. Als ze 
dan toch op een gegeven moment de hoop opgeven, zie je ze vaak snel in gezondheid 
achteruit gaan.  
 

Hoop geeft veerkracht aan het leven. Als het vlammetje van de hoop dooft in het hart van 
een mens, gaat het licht uit, wordt het leven grijs, ja zwart soms! 
 

“Pelgrims van hoop” is het thema dat Paus Franciscus heeft meegegeven aan het 
“Jubeljaar” of “Heilig Jaar 2025” dat onlangs met Kerstmis van start is gegaan. In een wereld 
waarin onzekerheid en angst vaak overheersen, nodigt de paus ons uit om met hoop en 
vertrouwen in het leven te staan. Dagelijks worden we in de media overspoeld met 
negatieve berichten over oorlogen, discriminatie, geweld en criminaliteit. Maar daarnaast 
gebeuren er ook nog altijd veel goede dingen in de wereld. Dat mogen we niet vergeten. 
Het komt niet altijd in het nieuws, want in de wereld van vandaag schreeuwt het kwaad en 
fluistert het goede!  
 

Waar islamfobie en antisemitisme de situatie verzieken, zijn er ook moslims, joden en 
christenen die respectvol met elkaar in gesprek gaan. Waar tsunami’s, orkanen en 
overstromingen veel verwoesting aanrichten, zijn er altijd weer honderden hulpverleners, 
die daadwerkelijk helpen. Waar verdriet is om het verlies van een partner of kind, zijn er 
toch altijd weer engelen van mensen, die niet weglopen, maar wellicht stilzwijgend 
aanwezig zijn, vaak op de achtergrond. Te midden van grote ellende gloort er telkens door 
onze tranen heen een nieuw begin. Tekens van hoop! 
 

Als pelgrims van hoop zijn wij geroepen om zelf 
positief en optimistisch in het leven te staan en 
elkaar te bemoedigen en te ondersteunen om 
de grote uitdagingen van onze tijd met 
moed en vertrouwen tegemoet te 
treden. Ook jij draagt zoveel goeds in je 
mee! Leef en werk daarmee thuis in het 
gezin, op jouw werk, in de vereniging of 
parochie. Doe de gewone alledaagse 
dingen in het leven goed, eerlijk en 
betrouwbaar. Zonder dubbele agenda!  
Zie elkaar als medestanders en niet als 
tegenstanders. Dan kan God blij met je zijn 
en houd ook jij de hoop op een betere wereld 
levend! 
 

Een hartelijke groet van uw pastoor, 
 

Freek Jongen 


