
 
                                Pennenstreek van pastoor……. 
 
                       Mensenvisser ….. 
 
 

Het is binnenkort weer Pasen. Het feest waarop we blij vieren dat Jezus uit 
de doden is opgewekt. Pasen nodigt ons uit om de liefde, het geloof en de 
hoop te laten opbloeien in ons leven. Pasen is ook anderen doen opfleuren, 
helpen opstaan uit wat verdrietig maakt en nieuw leven blazen in wat er 
tussen mensen lijkt te zijn doodgegaan.  
 
Pasen vraagt ons om naar het voorbeeld van Jezus een 
mensenvisser te worden. Dat is niet simpelweg zieltjes winnen, 
maar juist mensen opvangen die in deze wereld verdwaald 
zijn, die zich angstig opsluiten, nagewezen worden of 
zondebok zijn. En dan niet te snel zeggen dat ze dat vooral 
aan zichzelf te wijten hebben. Jezus wilde niet berusten 
in de gemakkelijke etiketten die mensen opgeplakt 
krijgen! 
 

Tegenwoordig gaan mensen er prat op als ze een 
groot aantal volgers hebben op Facebook, Instagram 
en Tik Tok. Het zijn echter vaak maar hele 
oppervlakkige vriendschappen, die nergens over 
gaan en al snel met “leuk” betiteld worden. Dat is 
vissen in troebel en ondiep water. De netten 
blijven dan vaak leeg! Het heeft allemaal weinig 
inhoud!                                                                           
 

Jezus vraagt zijn leerlingen dan ook om naar dieper water te varen en daar 
de netten uit te gooien. En dat betekent eigenlijk voor ons: Verdiep je 
oprecht in de naaste medemens. Leef in deze wereld niet alleen maar voor 
jezelf. Vis niet alleen maar naar eigen geluk en gewin. Maak niet alleen 
maar selfies, maar verleg jouw focus en verdiep je eens in de stugge, 
doodzieke buurman. Voel de pijn van dat kind met tranen in de ogen omdat 
het elke dag gepest wordt. Praat thuis met de mokkende puber. Groet de 
gescheiden man die zo alleen op zijn flatje zit. Loop een stukje mee met de 
treurende weduwe op het kerkhof!  
 

Natuurlijk kunnen we niet al hun problemen oplossen en al hun verdriet 
wegnemen. Daarin moeten we ons berusten. Maar vergeet niet voor hen te 
bidden. Vertrouw hun gezichten en namen maar toe aan God. En steek 
eens een kaarsje voor hen aan! Zo kan ons paasgeloof groeien. Zo 
verdiepen zich onze vriendschappen. Ons leven wordt er zoveel rijker door!     
 
Ik wens u allen een Zalig Pasen!                                                                          
 
Pastoor Freek Jongen 
 


