
 

Als er één woord is dat treffend past bij de onlangs overleden paus 
Franciscus, dan is dat barmhartigheid. Franciscus sprak vaak over 
barmhartigheid. Sterker nog, hij liet het ook zelf zien. Juist in een wereld die 
vaak onbarmhartig en meedogenloos is. Dagelijks komen via de media 
berichten en beelden op ons af van oorlogen, discriminatie, kinderarbeid, 
vrouwenhandel, afpersing, zinloos geweld en terrorisme. Het zijn steeds onze 
zwakste broeders en zusters die het slachtoffer zijn van die onbarmhartige 
cultuur. Bij barmhartigheid gaat het juist om de tegengestelde beweging 
waarin iedere mens gezien wordt, waarin de macht van liefde de ander recht 
doet en nabij is, waarin de ander tot je naaste wordt gemaakt. 
Je hart laten raken en je dan over iemand ontfermen.                   

In onze geloofscultuur kennen we de zeven werken van 
barmhartigheid: de hongerigen voeden, de 
dorstigen laven, vreemdelingen herbergen, naakten 
kleden, zieken bezoeken, gevangenen opzoeken en 
doden begraven. Omdat de mens door God 
geschapen is als een sociaal wezen, draagt de 
mens ook verantwoordelijkheid voor iedere medemens, 
vooral als deze in lichamelijke of psychische nood is. 
Er was een tijd dat we als Kerk hiervoor gingen 
collecteren. De wijkzorg, de woningbouw, ouderenzorg 
en ziekenfondsen, de armenzorg en de verpleging ….. 
het is allemaal ooit begonnen met collecteren. Later 
kwamen er overheidsinstanties waar je vast op kon 
rekenen. De werken van barmhartigheid werden 
overgenomen door de staat. De religieuzen die pro-Deo werkten verdwenen. 
De ziekenhuizen, ouderentehuizen en verpleeghuizen werden overgenomen 
door neutrale besturen en nog weer later door grote organisaties die dit alles 
als een bedrijf gingen runnen. Maar aan de werken van barmhartigheid valt 
niet te verdienen. Barmhartigheid vroeg en vraagt nog steeds om offers. 
Barmhartigheid vraagt iets van jezelf door vooral het eigenbelang in te leveren. 
Paus Franciscus riep ons regelmatig op tot solidariteit, ontferming en 
bekommernis. Tot daden van liefde en barmhartigheid, om zo medemensen 
op te wekken uit alles wat doods en donker maakt. Deze erfenis van paus 
Franciscus is meer dan de moeite waard om ons te blijven inzetten voor een 
barmhartige samenleving, waarin iedere mens gezien en gehoord wordt. Ja, 
ook hier bij ons in Landgraaf! 
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