
 
Pennenstreek van pastoor……. 
 
Pelgrims van hoop 
 
Wellicht vraagt u zich ook wel eens af: Hoe moet het straks verder wanneer 
onze generatie van gelovigen en bij de kerk betrokken mensen er niet meer is? 
Wat zal er overblijven van alles wat ons als gelovigen dierbaar is? Heeft onze 
kerk nog toekomst? Zal het allemaal nog wel doorgaan, wat wij als kerk 
waardevol en zinvol vinden? 
 

“Geen mens is onmisbaar”, hoor je weleens zeggen. Dat vond Jezus ook, en dus 
zegt Hij op de avond voor zijn dood tegen zijn leerlingen: “Het is 
goed voor jullie dat Ik heenga”. En zo is het ook goed, dat in die 
natuurlijke beweging de ene generatie plaats maakt voor de 
andere, die op eigen benen hun eigen weg zullen gaan 
zoeken, en op hun manier vorm zullen geven aan geloven en 
kerk-zijn. Er is ontegenzeggelijk veel achteruitgang, en toch 
zal er altijd toekomst zijn voor geloof en kerk, want ook in 
de generatie van morgen is en blijft Gods Geest 
werkzaam. De Heilige Geest leidt al meer dan 2000 
jaar onze kerk en heeft al vele stormen doorstaan. 
Geen enkel bedrijf of onderneming heeft het al 
zolang vol gehouden! 
 

Natuurlijk moeten we realistisch zijn bij de keuzes die we nu moeten maken. 
Maar angst voor de toekomst is daarbij altijd een slechte raadgever. Sterker 
nog: Angst voor de toekomst van de kerk is eerder een uiting van ongeloof. Juist 
van ons mag verwacht worden dat we als Pelgrims van hoop door het leven 
gaan. Dat wil zeggen: Niet te veel jammeren over wat allemaal voorbij is; ook 
niet te veel zorgen hebben over wat komen zal. Maar gewoon blijven 
vertrouwen op de werking en de kracht van de Heilige Geest. Straks na de 
zomervakantie hier in Schaesberg, Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen weer 
met frisse moed en nieuwe Spirit samen verder bouwen aan een bemoedigende 
en barmhartige kerk, waar iedereen welkom is! Een kerk waarin ontmoeten en 
verbinden centraal staan. Ruimte is voor diversiteit. Plaats, aandacht en zorg 
voor iedere mens! 
 

Ik wens u allen tot slot een hele mooie zomervakantie toe! Een tijd waarin u 
daadwerkelijk vrij kunt zijn om wat meer tijd en aandacht te geven aan uzelf, 
uw dierbare naasten en wellicht ook aan God! 
 

Een hartelijke vakantiegroet van uw pastoor, 
 

Freek Jongen 
 

 


