
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We leven tegenwoordig in een drukke 
en hectische tijd. Velen zijn ervan 
overtuigd dat je iets moet presteren 
om er echt bij te horen. De moderne 
mens, die in het algemeen altijd maar 
meer wil verdienen, die het tempo 
meer en meer opdrijft; die met steeds 
meer, steeds minder tevreden is, 
maar daardoor ook vaak aan de diepe 
zin van het leven voorbij leeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ons drukke leven zullen we steeds 
de juiste balans moeten zien te 
vinden tussen actie en bezinning, 
tussen werken met je handen en 
luisteren met je hart. Mensen hebben 
immers behoefte aan een stukje 
persoonlijke aandacht en zorg. Hoe 
dikwijls horen we zieken in het 
ziekenhuis niet zeggen dat het 
verplegend personeel zich enorm 
uitslooft en het heel goed doet, maar 
dat toch net die ene eruit springt, die 
bij alle drukte af en toe een paar 
minuutjes tijd heeft om aandachtig te 
luisteren naar wat er in de patiënten 
omgaat aan angst en onzekerheid!  

In onze drukke en gejaagde 
prestatiemaatschappij mag je je dan 
ook best eens afvragen: Heb ik nog 
wel voldoende aandacht en zorg voor 
mijn man of vrouw, voor mijn 
kinderen, mijn ouders, mijn familie en 
vrienden? Of ben ik alleen maar 
voortdurend met mezelf of met mijn 
werk bezig? Heb ik nog wel die juiste 
balans in mijn leven? Zou ik niet 
eigenlijk wat minder moeten 
investeren in prestaties, en wat meer 
in relaties? 
 
In deze hectiek van het alledaagse 
leven zijn onze parochies en kerken 
oases van rust en bezinning. Plekken 
waar we het geloof vieren en het 
leven delen. Pleisterplaatsen van 
hoop en troost, waar mensen 
samenkomen om te bidden, steun 
vinden in moeilijke tijden en op zoek 
gaan naar zingeving en betekenis in 
hun leven. 
 
De Petrus en Pauluskerk in 
Schaesberg is maar liefst al 325 jaar 
zo’n belangrijke pleisterplaats! En dat 
gaan we samen vieren op 13 en 14 
september a.s. 
In dit Parochieklӧksjke kunt u daar 
uitgebreid meer over lezen. 
 
Viert u met ons mee? Weet dat u in 
ieder geval van harte welkom bent! 
 
Een hartelijke groet van uw pastoor, 
 
Freek Jongen 

Pleisterplaats… 

Pennenstreek van pastoor……. 


