
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pennenstreek van pastoor……. 
 

Ieder huisje zijn kruisje….! 
 

Als ik ’s avonds door onze parochies rijd, denk ik wel eens bij mezelf: Wat zit er 
allemaal verborgen achter die gesloten deuren en dichte gordijnen aan 
blijdschap en vreugde, maar ook aan pijn en verdriet? In onze huidige tijd kom 
je niet meer in ieder huis een kruisbeeldje tegen, maar in spreekwoordelijke 
zin heeft zeer zeker ieder huisje zijn eigen kruisje! Mensen worden ziek. 
Degene die je liefhebt sterft. Je carrière wordt afgebroken. Of een pijnlijke 
echtscheiding.     Ja, het kruis is een realiteit in elk mensenleven. Kijkt niet naar 
titels, namen of je banksaldo. We kunnen er niet van weglopen! 
 

Problemen ontstaan vaak als we ineens worden afgesneden van ons 
alledaagse levensritme en we een kruis te dragen krijgen op onze levensweg. 
Dan blijkt er ineens voor velen in onze tijd geen “overstijgend kader” te zijn dat 
het leven samenhang geeft. Het ontbreken van geloof, van zingeving en 
diepgang in het leven komen dan vaak pijnlijk aan het ligt. Uit psychologische 
onderzoeken is gebleken dat mensen die gelovig zijn en bidden vaak minder 
last hebben van depressie, stress en overspannenheid. 
 

Niet dat het geloof al onze vragen kan beantwoorden of al onze zorgen en 
problemen kan oplossen, maar het zal ons wel die innerlijke kracht schenken 
om het kruis in ons leven te kunnen dragen, waardoor ook wij kunnen zeggen:    
Ook al begrijp ik het niet allemaal wat er in mijn leven gebeurt, ik geloof en 
vertrouw dat God er een bedoeling mee heeft, dat Hij het ten goede zal leiden 
en dat het uiteindelijk allemaal niet voor niets zal zijn! 
 

Als voorganger in het geloof wil ik samen met de leden van het Kerkbestuur en 
onze vele trouwe vrijwilligers de komende jaren in onze parochies verder 
bouwen aan een hartelijke en gastvrije kerk, waarin ontmoeting en verbinding 
centraal staan. Waar we de vreugde van het geloof, de kracht van de hoop en 
de warmte van de liefde zichtbaar maken in de dagelijkse omgang met elkaar.    
Een kerk waar iedereen en iedere vereniging welkom is, ongeacht of je hier nu 
wekelijks aanwezig bent of slechts bij gelegenheid komt om te vieren of te 
herdenken. De deur staat hier altijd voor iedereen open!  
 

Een hartelijke groet van uw pastoor, 
 

Freek Jongen 
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