
Pennenstreek van pastoor……. 
 

Voel je vooral welkom….! 
 

Het kerststalletje doet ons nog het meest denken aan dat allereerste kerstfeest ruim 
2000 jaar geleden. Bij het kind in de kribbe was iedereen welkom.       Mens en dier. 
Arme herders en rijke koningen. Anders geletterd, anders gekleurd, uit alle delen van 
de wereld. Hoe verschillend ze ook waren, iedereen mocht meedoen, niemand werd 
uitgesloten! 

 
Ook vandaag de dag leven we in een samenleving 

waarin mensen vaak veel van elkaar verschillen. 
Mensen uit diverse landen, met hun eigen taal, 
cultuur en godsdienst maken onze samenleving 
veelkleurig. De grote uitdaging in de huidige tijd is 
dan ook om te leren leven met verschillen. Er kan 
immers pas echte vrede, rust en stabiliteit groeien in 
onze samenleving, wanneer ik de ander waardeer en 

respecteer in het anders-zijn! 
 
In de huidige tijd waarin mensen steeds vaker 

tegenover elkaar lijken te staan, zowel online, op straat, 
als in de politiek, moeten wij als Kerk juist een voorbeeld zijn van correctheid en goede 
omgangsvormen door te verbinden in plaats van te polariseren, door bruggen te 
bouwen en door muren af te breken. Kortom: het leven met elkaar delen, zoals Jezus 
ons dat heeft voorgedaan!     Het in doeken gewikkelde kind in de kribbe heeft later in 
zijn leven uit te doeken gedaan dat het minachten van de ander juist een bron is van 
groot kwaad. De Jodenhaat is voortgekomen uit minachting. Zigeuners, homo’s, 
lesbiennes en transgenders worden helaas nu nog steeds in bepaalde kringen 
geminacht. Buitenlanders, vreemdelingen, woonwagenbewoners, supporters van de 
vijandige voetbalclub ….. ja, op allerlei terreinen slingert de minachting als een slang 
door onze straten en in onze hoofden. Maak jezelf niet groter door anderen te 
kleineren, is de boodschap van Jezus. Ben in de omgang met elkaar kritisch voor jezelf, 
maar mild in het oordeel over anderen! 
 
Onze parochie wil dan ook vooral een gastvrije parochie zijn, waar iedereen zich 
welkom, thuis en geborgen mag voelen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en 
hoe je leven ook gelopen is. Net zoals op het allereerste kerstfeest mag bij ons 
iedereen meedoen en zal niemand worden uitgesloten! Voel je dan ook vooral 
welkom! Ook straks bij de kerstvieringen in onze kerken!                                        
Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een zegenrijk en gezond 2026! 
 
Uw pastoor Freek Jongen 
 


