
 

 

 

         Pennenstreek van pastoor……. 

                                      Spanning en Ontspanning….! 

Onlangs las ik in de krant dat het aantal mensen dat zich met stress ziek meldt op 
het werk in vijf jaar tijd met 36 procent is gestegen. Stress en spanning zijn 
natuurlijk ook echt iets van deze tijd. Mensen vragen het onmogelijke van zichzelf. 
Ze willen alles en liefst alles tegelijk. Ze leven niet alleen hun leven, nee, ze leven 
er twee, drie tegelijk. Opgejaagd en opgejut. Zoveel wat móét! Wie bepaalt nog 
zijn eigen levenstempo, zijn eigen ritme? Het ontbreken van geloof, van zingeving 
en diepgang in het leven komen dan ook vaak pijnlijk aan het licht. Als een volle 
portemonnee en een geslaagde maatschappelijke carrière toch niet het antwoord 

blijkt te zijn op alle levensvragen! 

We zijn onlangs weer op weg gegaan in een heel nieuw jaar, 
zonder te weten wat er nog allemaal op ons af gaat komen aan 

voorspoed en tegenspoed, aan stress en spanning. Dit jaar zal 
ongetwijfeld ook weer voor een deel bepaald gaan worden door allerlei dingen 
waar we niet altijd zelf invloed op hebben. Het enige dat we kunnen veranderen is 
onszelf. De manier hoe we zelf omgaan met dingen die er om ons heen gebeuren. 
Een portie geloof en vertrouwen kunnen ons daar zeker bij helpen. Wie je ook 
bent, wat je ook hebt meegemaakt, welke keuzes je ook in het verleden gemaakt 
hebt, er is Iemand, die wij God noemen, die ook met jou het allerbeste voorheeft, 
die van je houdt en die je gids wil zijn naar duurzaam en zelfs eeuwig levensgeluk! 
Wat ik u dan ook vooral voor dit nieuwe jaar wil toewensen is dat u bij alles wat u 
op uw levensweg tegenkomt gesterkt wordt door het geloof, gevoed wordt met 
hoop en gedragen wordt door de liefde van goede mensen om u heen! 

Binnenkort is het weer Vasteloavend. Even niet denken aan alle 
spanning die er is, maar juist even tijd maken voor ontspanning. Dat 

gaan we ook weer vieren in de sfeervolle Dialectmis op 
Vasteloavendszondag 15 februari a.s. om 11.11 uur in de Petrus en 

Pauluskerk in Schaesberg. Met mooie teksten, prachtige muziek van Thei en 
Marij en de Palemiger Spatzen kijken we met een knipoog en humor naar de 
spanningen in de huidige samenleving en proberen een boodschap voor het leven 
mee te geven: Versjtoat uch, want ’t leëve is vuuels te moeëj! 
Hopelijk mogen we dan weer velen van u verwelkomen!  

Vasteloavend same en een hartelijke groet van uw pastoor, 

Freek Jongen 

 

 


