Tegenwoordig heeft iedereen het druk. Alle mensen hebben hun eigen leven,
hun werk en bezigheden. Ze zijn vaak eilandjes, bezig met hun eigen sores,
levend in hun eigen bubbel. Menselijke relaties en het “samen leven” staan
mede daardoor vaak onder druk. In relaties gebeurt het helaas dat mensen
langs elkaar heen leven met het bekende briefje op de keukentafel dagenlang
als enig contact!

ledereen weet rationeel natuurlijk wel dat het niet goed is voor een relatie als
mensen hun eigen leven blijven leven: eigen baan, eigen sporten, eigen
vrienden, langs elkaar heen! En toch gaat dat helaas vaak zo!
Men groeit langzaam uit elkaar, de relatie verwatert en zal uiteindelijk
ophouden te bestaan. Aan een relatie moet je dan ook iedere dag werken en
dat vraagt om inzet en inspanning. Relatie is een werkwoord! Elke dag
opnieuw werk in uitvoering! In ieder geval
hoort daar de bereidheid bij om vergeving
te vragen en vergeving te schenken.
Tijd maken om met elkaar te praten.
Tijd voor liefde en aandacht. Tijd om
er voor elkaar te zijn. Tijd voor een
nieuw begin.

Voor onze relatie met God is dat niet
anders. Ook die vervlakt en brokkelt
af als we die niet onderhouden en die
relatie geen nieuwe impuls weten te
geven. De veertigdaagse
voorbereidingstijd op Pasen gaat vooral
over het herstel van onze relatie met God en de naaste, over het loslaten van
jezelf als “ik” en “individu”. Want egoisme, het alleen maar aan jezelf denken,
is de doodsteek voor iedere relatie. Heel deze veertigdagentijd is dan ook een
uitnodiging om weer te ontdekken hoe mooi het leven is als we onze focus
buiten onszelf leggen. Minder bezig zijn met jezelf om juist meer tijd en
aandacht te kunnen geven aan anderen. Aan God, je partner, je gezin, familie
en vrienden. Aan medemensen die op jou rekenen!

Dan kan het ook straks daadwerkelijk een Zalig Pasen worden! Want Pasen
vieren wil ook zeggen nieuw leven blazen in wat er tussen mensen lijkt te zijn
doodgegaan. De liefde tussen jou en de ander, die verschraald is, weer laten
opbloeien. Het vertrouwen tussen jou en de ander, dat versleten lijkt, weer
kleur geven. Dat is oprechte liefde. Dat is ook de weg naar duurzaam geluk!

Een Zalig Pasen en een hartelijke groet van uw pastoor,

Freek Jongen



