
 
 
                                  Pennenstreek van pastoor……. 
 

                             “De duif is dood…., meneer!” 
 

Onlangs zag ik op de tv weer het bekende fragment 
voorbijkomen van de conference die Toon Hermans 
eens gaf over een artiest die zijn acts aan een jury 
presenteerde. Alles liep fout en al zijn acts 
mislukten. Een laatste poging om alsnog in de 
prijzen te vallen was een act met een duif. Toen 
Toon Hermans de duif uit het kistje tevoorschijn 
wilde halen, bleek die reeds ter ziele te zijn. 
Zielsbedroefd en totaal van slag meldt de artiest: 
“De duif is dood…., meneer!” 
 

Binnenkort vieren we weer Pinksteren. Het feest van de Heilige Geest, vaak 
voorgesteld door een duif. De vredesduif is zo geworden tot boodschapper van 
goed nieuws, de brenger van nieuw leven, die mensen inspireert tot eenheid 
onder elkaar, die aanzet tot daden van vredelievendheid. Maar helaas staan wij 
mensen niet altijd open voor die boodschap. De Pinkstergeest, de duif en zijn 
activiteiten lijken vaak verdwenen te zijn uit onze wereld. Wij zijn niet in staat de 
vrede te bewaren in een wereld waarin godsdiensten tegen elkaar opstaan en 
volkeren elkaar bevechten. Het geweld in onze straten neemt toe. Mensen voelen 
zich vaak onveilig. Wordt er dan niet meer naar de vredesduif geluisterd? Is de 
duif inderdaad dood, zoals Toon Hermans opmerkte? 
 
Wie van duiven houdt, weet dat een duif na een lange reis altijd terugkeert op 
haar vertrouwde hok. Zo zal ook Gods Geest onze wereld nooit verlaten. Telkens 
als ze wordt verdreven, zal ze toch weer terugkeren in onze onrustige wereld. Ze 
zal niet ophouden die boodschap van vrede te brengen door te landen bij 
mensen van goede wil.  
 
En waarom zouden wij die mensen niet kunnen zijn? In Christus, die het Licht der 
wereld is, zijn ook wij uitverkoren om lichtdragers te worden in onze vaak donkere 
wereld. Jezus opende ons de ogen voor waarden die sterker zijn dan macht, 
geweld en rijkdom. De kracht van Jezus’ volgelingen moet liggen in de liefde, in 
barmhartigheid en vergeving, in geduld en trouw, in zachtmoedigheid en vrede. 
Alleen deze levenshouding is bestand tegen alle geweld op aarde. 
 
De duif is niet dood….! De Pinkstergeest brengt ons nieuw leven in Christus’ 
naam, zolang wij mensen er maar voor openstaan!! 
 
Fijne Pinksterdagen en een hartelijke groet van uw pastoor, 
 
Freek Jongen 


